
huisvandeMens

HuisvandeMens

Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde 
Informatiebeurs
Donderdag 19 april 2018 - Woonzorgcentrum
’t Hoge Alveringem, Schooldreef 15 A

VOORDRACHTEN
19u - 20u • Erfenisrecht
Rosaline Mouton, Notaris

Wat gebeurt er met je bezittingen als je er niet meer bent? 
Wat is het verschil als je getrouwd of (wettelijk) samenwo-
nend was? Wat met de kinderen? Kan je iemand onterven, 
en hoe zit het in nieuw samengestelde gezinnen? Wat is 
het verschil tussen schenkingen en legaten? Is een testa-
ment enkel geldig als je het bij de notaris opstelt? Notaris 
Rosaline Mouton geeft een spoedcursus erfenisrecht!

20u - 21u30 • Info wilsverklaringen en verhalen
uit de praktijk
Dr. Frank Declercq, LEIFarts

Hoe maak je duidelijk welke behandelingen je niet meer 
wil? Wat kan je op voorhand vastleggen voor wanneer je 
niet meer wilsbekwaam bent? Wanneer is euthanasie toe-
gelaten? Hoe zit het nu met euthanasie bij dementie? 
Dr. Frank Declercq geeft je een antwoord op deze vragen 
vanuit zijn ervaringen als LEIFarts. 

INFOBEURS
van 17u tot 18u30

Aan infostanden zitten deskundigen klaar voor jouw per-
soonlijke vragen, rond: 

•	Wilsverklaring euthanasie en negatieve 
wilsverklaring 

	 HuisvandeMens & LEIF (Levenseinde Informatieforum) 
West-Vlaanderen

•	Palliatieve zorgen
	 Netwerk Palliatieve Zorg 
	 Westhoek-Oostende

•	Teraardebestelling, registratie 
	 wilsverklaringen
	 Burgerlijke stand Alveringem

•	Lichaam schenken aan de wetenschap, 
orgaandonatie

	 HuisvandeMens 

•	Afscheid nemen en omgaan met verlies
	 HuisvandeMens

Interesse? Schrijf je in voor de voordrachten 
via diksmuide@deMens.nu of T 051 55 01 60.
Toegang gratis. 

Humor in moeilijke tijden 
donderdag 21 juni in Vrijzinnig Huis Koksijde, 
Galloperstraat 48 - 19u30

Naar aanleiding van de dag van het humanisme komt dr. 
Hugo Stuer, bijgenaamd de lachdokter, naar Koksijde. Al 
twintig jaar laat hij geen gelegenheid onbenut om zijn visie 
op humor als levenskunst en in de geneeskunde te delen 
met anderen. Hij baseert zijn verhaal op uitgebreid onder-
zoek, aangevuld met ervaringen uit zijn praktijk. Ook over 
de andere kant van de medaille, wenen, verzamelde hij een 
schat aan informatie. 
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Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde

SPROKKELS uit de voorbije activiteitenkalender

Op zondag in gesprek met… Dhr. Baudewijn 
Oosterlynck over orgaandonatie
Zondag 25 februari 2018

Dat orgaandonatie en -transplantatie niet alleen een zaak 
zijn van wet- en regelgeving, maar ook van heel wat ethische 
en morele kwesties, bewijzen de vele vragen hieromtrent.

Om een antwoord op deze vragen te bieden nodigde het 
Vrijzinnig Huis Koksijde ism HVV/OVM Westhoek en het 
huisvandeMens Diksmuide Dhr Baudewijn Oosterlynck uit. 
Hij is hoofdverpleegkundige Intensieve Zorgen, Verpleeg-
kundig orgaandonor coördinator AZ St-Jan Brugge-Oos-
tende av Campus Brugge.

De spreker belichtte o.a. de positieve evolutie, de soorten 
donaties, de wachtlijst en het tekort aan donororganen en 
de verschillende criteria van patiënt tot donor. Hij bena-
drukte hierbij dat vrijwel alle organen kunnen gedoneerd 
worden en dat leeftijd geen uitsluitingscriterium is. 

Je persoonlijke wil tot donorschap via de LEIFkaart en/ of 
de gemeente officieel laten registreren is nuttig maar nog 
belangrijker is om erover te praten zodat je naaste fami-
lie duidelijk weet hoe jij over orgaandonatie denkt. Op het 
moeilijkste moment in hun leven, worden zij ermee gecon-
fronteerd.
Uit respect voor dit ingrijpend en zéér emotioneel gebeuren 
verwees de spreker naar de vzw NAVADO ( Nabestaanden 
van donoren) een vereniging waar nabestaanden van do-
noren met elkaar ervaringen en steun kunnen delen.

Deze ‘Op zondag in gesprek met…’ maakte de 41 aan-
wezigen duidelijk dat een orgaan afstaan van noodzakelijk 
belang is.

*	 Wie verdere informatie wenst kan contact opnemen met vrijzinnig 
humanistisch consulent Lore Alleman die iedere 1e en 3e dinsdag van de 
maand in het Vrijzinnig Huis Koksijde zitdag heeft.

Denise Van der Meiren
vrijwillig medewerker VHK

Busuitstap met bezoek aan het huisvandeMens 
Diksmuide en VOC Ons Huis te Deurne en culturele 
wandeling ‘Antwerpen, van Middeleeuwen tot 
vandaag’
Zaterdag 3 maart 2018

Bezoek aan het huisvandeMens en aan Ons Huis
Op zaterdag 3 maart 2018 vertrokken 25 deelnemers 
vanuit het Vrijzinnig Huis Koksijde met de bus op culturele 
daguitstap naar Antwerpen. Ondanks de barre weersom-
standigheden was iedereen tijdig aanwezig zodat we iets 
vroeger konden vertrekken. Op het goed gevulde dagpro-
gramma stond als eerste een bezoek aan het huisvande-
Mens Diksmuide gepland.

Gezien de samenwerking tussen het Vrijzinnig Huis Koksij-
de en het huisvandeMens meer en meer gestalte krijgt en 
Lore Alleman als consulent de 1e en 3e dinsdag van de 
maand een zitdag in het Vrijzinnig Huis heeft, krijgen we 
tussendoor persoonlijke vragen naar ondersteuning en 
verwijzen we deze mensen door naar het huisvandeMens 
Diksmuide. Een plaatselijk bezoek leek ons dan ook meer 
dan zinvol. We werden letterlijk door Lore en Stefanie in 
een zeer warm huis ontvangen. Terwijl we van een lekker 
koffietje mochten genieten, kregen we via een presentatie 
door Lore inzicht in de werking van het huisvandeMens. 
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Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde

Een zeer leerrijk bezoek dat ons helpt om de concrete wer-
king van het huisvandeMens mee uit te dragen. 

Daarna ging het ver-
der richting Antwerpen 
voor een bezoek aan 
het vrijzinnig centrum 
‘Ons Huis’ te Deurne. In 
navolging van eerdere 
bezoeken door VOC ‘t 
Fakkeltje-Burcht en de 
Vrijzinnige Koepel regio 
Antwerpen, die tijdens 

hun busuitstap naar West-Vlaanderen een tussenstop in 
het Vrijzinnig Huis Koksijde maakten, wilden wij op onze 
beurt de kans grijpen om bij de uitstap naar Antwerpen een 
bezoek aan ‘Ons Huis’ te brengen. Na de hartelijke verwel-
koming door de voorzitter en zijn vrijwillige medewerkers, 
konden we hier van een lekkere en zeer verzorgde brood-
maaltijd genieten. 

Culturele wandeling ‘Antwerpen, 
van Middeleeuwen tot vandaag’
Na een korte wegomleiding en geëscorteerd door een 
Antwerpse politiecombi, bereikten we tijdig het Steen waar 
gids Ron ons stond op te wachten. Ron had voor ons 
een wandeling ‘Antwerpen van de Middeleeuwen tot van-
daag’ uitgestippeld. Hij vergeleek de historische groei en 
geschiedenis van ‘t Stad als een ‘ajuin’ waarbij hij tijdens 
de wandeling via de ene -rui, -vest en -vliet, telkens een 
uienring zou toevoegen. Op de vrijdagmarkt konden we 
in een piepklein café’tje ons even aan de gloeiende stoof 
verwarmen en voor de bierliefhebbers onder ons van een 
echt Bolleke Koninck genieten.

Aangezien Ron en Bob (school)vrienden zijn, werd de wan-
deling door het Sint-Andrieskwartier door Ron en den Beir 
met de nodige anekdotes gekleurd. 

De wandeling eindigde op ‘t Zuid waar we moe en voldaan 
in stadsbrouwerij ’t Pakhuis met een welgemeend woord 
van dank afscheid namen van Ron en konden genieten van 
een smakelijke, warme maaltijd vergezeld van een heerlijk 
huisgebrouwen ‘Bangelijk’ biertje. 

Na een veilige en vooral rustige terugrit kwamen we rond 
21u30 terug in Koksijde aan.

Deze welgeslaagde culturele daguitstap was weerom een 
succes en om het met de woorden van Ron te zeggen 
‘OKIDO’. 

Denise Van der Meiren
deelnemend lid VHK 

HVV/OVM Koekelare-Diksmuide - Lentefeest 10 mei 2018

Uiteindelijk hebben 37 kinderen uit de regio Koekelare-
Diksmuide-Gistel-Oudenburg zich ingeschreven voor het 
lentefeest dat doorgaat in de gemeentelijke feestzaal ‘De 
Balluchon’ te Koekelare. De juffen zedenleer hebben dit 
jaar als thema ‘Superhelden’ gekozen. Ze zijn ondertus-
sen al duchtig aan het oefenen met de kinderen maar wil-
len niets lossen bij het bestuur. Het zal weer een geslaag-

de verrassing zijn. In het volgende 
nummer van de Sprokkel brengen 
we een uitgebreid overzicht van het 
hele gebeuren. 

André Laveyne
voorzitter HVV-OVM Koekelare-Diksmuide
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Feest Vrijzinnige Jeugd 
Zaterdag 26 mei 2018 in het Casino Koksijde

Het Feest Vrijzinnige Jeugd geeft twaalfjarigen (die niet-
confessionele zedenleer volgen) de mogelijkheid om op 
een feestelijke én waardevolle manier hun overgang van 
kind naar jongvolwassene in groep te vieren.

Het feest staat volledig in het teken van het kind. Daarom 
worden zij heel nauw betrokken bij de invulling ervan. Met 
muziek, dans en toneel drukken de kinderen uit wat zij uit 
de lessen zedenleer onthouden hebben en welke waarden 
zij belangrijk vinden in hun verdere leven.

Gewezen leerkracht NCZ Ann Cordy (vanaf dit schooljaar 
op welverdiende rust) neemt ook dit jaar alsnog de voorbe-
reiding en algemene coördinatie op zich. 

Aangezien er 50 feestelingen zullen deelnemen, worden 
ook hier 2 voorstellingen voorzien:
•	Groep 1: 9u30 deuren, 10u. start feest gevolgd door 

receptie.
•	Groep 2: 11u15 deuren, 11u45 start feest, gevolgd 

door receptie.

OPROEP het Feest Vrijzinnige Jeugd wordt net zoals bij 
het Lentefeest afgesloten met een verzorgde receptie. Ex-
tra helpende handen zijn bij het opbouwen en opruimen 
ook hier van harte welkom. 

Vrijwilligers kunnen zich hiervoor vooraf via het secretariaat 
vanmuylem@skynet.be of 058 51 90 94 melden.

Algemene ledenvergadering 2018
Zondag 3 juni 2018 

Het bestuur van het Humanistisch Verbond Westhoek no-
digt al haar leden uit op haar jaarlijkse algemene ledenver-
gadering op zondag 3 juni 2018 om 10.00u in Vrijzinnig 
Huis Koksijde, Galloperstraat 48.

Lokale vereniging

Humanistisch Verbond Westhoek

Vrijzinnig Lentefeest 2018
Zaterdag 28 april 2018 in het Casino Koksijde

Bij het Vrijzinnig Lentefeest worden de kinderen uit het eer-
ste leerjaar, die niet-confessionele zedenleer volgen, in het 
lentezonnetje gezet. De kleutertijd is voorbij en de lagere 
schooltijd vangt aan. Kleintjes worden al wat groter en zet-
ten hun eerste stappen in een iets ernstigere wereld. Een 
moment dat een feest verdient.

Leerkracht NCZ Sofie Deboeuf neemt ook dit jaar de co-
ördinatie van het feest op zich. Voor het draaiboek inspi-
reerde zij zich op het boek ‘De mooiste vis van de zee’ van 
Marcus Pfister, waarin waarden als ‘ijdelheid, hebzucht en 
jaloezie’ de hoofdrol spelen.

Regenboog is de mooiste vis van de zee, wiens schubben 
bezaaid zijn met zilveren schitters. Helaas is hij te trots om 
schubben aan andere vissen af te staan. Het gevolg is dat 

geen enkele vis met hem in zee wilt gaan - 
ze laten hem links zwemmen. Wanneer regenboog zich 

eenzaam voelt, besluit hij om raad te vragen bij octopus. 
Octopus adviseert hem om het roer om te gooien en zijn 

schubben af te staan.
Pas als hij een van zijn mooie schubben weggeeft - 
en later nog meer - vinden ze hem aardig en merkt 

hij dat het belangrijker is om vrienden te hebben 
dan om de mooiste te zijn!

Aangezien we maar liefst 56 lentefeestertjes verwachten, 
worden er ook dit jaar 2 voorstellingen voorzien:
•	Groep 1: 9.30u. deuren open, 10.u. start feest, 
	 10.45u. receptie.
•	Groep 2: 11.15u. deuren open, 11.45u. start feest, 

12.30u. receptie.

OPROEP het Vrijzinnig Lentefeest wordt afgesloten met 
een verzorgde receptie, waarbij extra helpende handen bij 
de opbouw en opruim van harte welkom zijn.
Vrijwilligers kunnen zich hiervoor vooraf via het secretariaat 
vanmuylem@skynet.be of 058 51 90 94 melden.
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Lokale vereniging

Willemsfonds Koekelare

Walther Holvoet overleden

Op 9 januari 2018 overleed in het ziekenhuis in Torhout Dr. 
Walther Holvoet, ere-voorzitter van Willemsfonds Koeke-
lare.

Walther werd op 14 maart 1928 in Jabbeke geboren. In 
zijn kindertijd verhuisden zijn ouders naar Koekelare waar 
zijn vader Polydoor-Gentiel Holvoet als veearts aan de 
slag ging. Walther deed Grieks-Latijnse humaniora en ging 
daarna naar de universiteit van Gent waar hij in 1953 afstu-
deerde als doctor in de veeartsenijkunde. Daarop volgde 
zijn legerdienst tot eind 1955 en daarna vestigde hij zich 
ook in Koekelare als veearts. In 1963 huwde hij Marie-
Jeanne Kinget.

Net zoals zijn vader, die burgemeester is geweest in Koe-
kelare en ook volksvertegenwoordiger en senator was Wal-
ther gebeten door de politieke microbe. In 1982 richtte hij 
de partij Nieuw Koekelare op, een partij van liberale strek-
king. Na de verkiezingen kwam hij in de oppositie terecht 
maar na het overlijden van de CVP burgemeester Lode-
wijk Jonckheere in 1986 kwam hij door verschuivingen 
binnen het politieke landschap in de meerderheid terecht 
en werd schepen. Ook na de verkiezingen van 1988 werd 
hij schepen en volgde op 1/6/1993 tot eind 1994 Gaby 
Vander Cruyssen op als burgemeester. Van 1/1/1995 tot 
eind 2000 was hij ook schepen, maar nadien borg hij zijn 
politieke ambities op.

Als schepen met de bevoegdheid toerisme lag hij aan de 
basis van het Fransmansmuseum (museum van de sei-
zoenarbeiders) en van het Kathe Kollwitzmuseum in Koe-
kelare.

Walther had veel belangstelling voor Thailand. Hij heeft 
meer dan 70 keer dit land bezocht. In 1987 richtte hij de 
Vlaams-Thaise Vriendenkring op die haar onderkomen 
vond in de vroegere conciërgewoning met bijhorend koets-
huis en paardenstallen van het verdwenen kasteel van Koe-
kelare. Deze vereniging bestaat nog altijd en resideert nog 
steeds op dezelfde plaats. Daar wordt een Thais restaurant 

uitgebaat. In 1989 slaagde Walther erin in Thailand een au-
thentiek Thais tempeltje te verwerven dat, gedemonteerd 
in een container met een vrachtboot naar Antwerpen werd 
gebracht en vandaar naar Koekelare. Daar werd het in het 
centrum opgetrokken rond een grote elektriciteitscabine. 
Deze Sala Thai werd onder massale belangstelling ingehul-
digd door boedhistische monniken in aanwezigheid van de 
Thaise ambassadeur.

Walther is heel lang lid geweest van Willemsfonds Koeke-
lare, dat altijd op zijn volle steun kon rekenen. Door zijn 
drukke praktijk als veearts en zijn politieke inzet heeft hij 
binnen WF Koekelare nooit een bestuursfunctie geambi-
eerd maar aanvaardde wel het ere-voorzitterschap.

Na een rijk gevuld leven is Walther op bijna 90-jarige leeftijd 
stilletjes van ons heengegaan.

We zullen hem missen.

André Laveyne
voorzitter Willemsfonds Koekelare

body

mind spirit
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Boekbespreking

LUC JOOSSENS

De tabakslobby in België

Dat tabak slecht is voor de gezond-
heid, ja zelfs dodelijk, wordt vandaag 
de dag algemeen aanvaard.

Maar het is ooit anders geweest. Een 
sigaret of sigaar opsteken, een pijp ro-
ken of tabak pruimen werd gezien als 
een teken van stoerheid en mannelijk-
heid. En de vrouwen en jonge men-
sen volgden het voorbeeld. Dat de 
reclame hierbij een doorslaggevende 
rol speelt staat buiten kijf. Enorme 
bedragen worden gespendeerd, ge-
ïnvesteerd door multinationals om het 
tabaksgebruik bij de bevolking te pro-
pageren. Met slogans als ‘een belga 
rook je nooit alleen’, ‘een st. michel, 
niet voor broekventen’ je moet het 
maar doen. Ook opiniemakers zoals 
sportvedetten werden schaamteloos 
ingeschakeld. Of ze zelf rookten was 
bijzaak.

Toen de overheid eindelijk optrad te-
gen roken en wees op de gevaren 
van ‘passief roken’ deed de tabaks-
industrie een beroep op het begrip 
‘hoffelijkheid’, de arrogantie voorbij. 
Hoffelijk zijn voor iemand die jouw ge-
zondheid in gevaar brengt?

De tabaksindustrie beweegt hemel 
en aarde om haar winstgevende ac-
tiviteiten te kunnen behouden. Daarbij 
wordt actief opgetreden door lobby-
isten om de beleidsmakers te beïn-
vloeden. Specialisten die over ruime 
budgetten beschikken om ervoor 
te zorgen dat de wetgeving hun op-
drachtgevers voldoende ruimte laat.

Gelukkig zijn er tegenkrachten aan-
wezig om deze nefaste invloeden te 

temperen. Zo is er Luk Joossens, een 
wereldvermaard expert tabakspre-
ventie die verbonden is aan de Stich-
ting tegen Kanker en de Vereniging 
van Europese Kankerliga’s. Niet voor 
niets kreeg hij in 2015 een prestigieu-
ze prijs van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie.

Op de vooravond van zijn pensioen 
komt hij met dit boek, dat man en 
paard noemt.

Wat hebben de onderscheiden mi-
nisters van volksgezondheid gedaan 
en vooral niet gedaan ? Twaalf be-
oordelingen van excellenties met 
een hoogste score voor Rudy De-
motte (2003-2007) van 8/10 tot een 
ruim onvoldoende voor Firmin Aerts, 
Roger Delizee, Magda De Galan en 
Jacques Santkin, nl. 3/10. Naar de 
daden van huidig minister Maggie De 
Block wordt met belangstelling uitge-
keken, nu we in de pers kunnen lezen 
dat ons land van de 13e naar de 17e 
plaats is gezakt op de Tobacco Con-
trol Scale, die 35 landen beoordeelt.
We wachten op het invoeren van neu-
trale verpakkingen, gekoppeld aan 
een totaal reclameverbod op de ver-
koopplaatsen. En mocht het verbod 
op roken in auto’s in aanwezigheid 
van kinderen, een absolute nood-
zaak, er toch komen dan kunnen we 
tot negen punten extra scoren op de 
TCS.

Luk Joossens maakt zijn boek inte-
ressant, niet alleen omdat hij klaar en 
duidelijk schetst hoe het er in ons land 
aan toeging en toegaat, maar ook 
omdat hij, weliswaar in bijlage, nog al-

les eens op een rijtje zet, met titels als 
‘Tien weetjes over de gevolgen van 
tabaksgebruik’, ‘De meest gebruikte 
lobbytechnieken van de tabaksindus-
trie’ en ‘De vijf belangrijkste mythes 
van de tabaksindustrie’.

Voor ‘Als de rook om je hoofd is ver-
dwenen’, een interessant en gedurfd 
boek ten bate van de volksgezond-
heid, maar ook met wat kritiek voor 
onze beleidsmensen.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Luc Joossens

De tabakslobby in Belgie

EPO, 2016

166 p.

ISBN 978 94 6267 069 9
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Boekbespreking

MICHEL VANDENDRIESSCHE 

De herontdekking van de tijd: 13 denkers 
over vandaag en morgen

Iedereen heeft het thans (zogezegd) 
druk; tijd tekort, maar hoe komt dat? 
Hebben we nog tijd om te ‘leven’ (vrije 
tijd, quality time, enz.)?

Onze voorouders leefden uiteraard in 
een andere wereld en omgeving. Ze 
leefden dichter bij de natuur en op 
haar ritme. Maar met de industriële 
revolutie en de verstedelijking vond 
een ingrijpende ontwikkeling plaats.

De ‘tijd’ werd ontdekt en snel kwam 
men tot de conclusie dat tijd ook geld 
is. Tijd productief besteden om meer 
inkomsten te verwerven om meer te 
kunnen consumeren. Zonder het te 
beseffen worden we opgeslorpt door 
de consumptiemaatschappij, die tel-
kens weer nieuwe behoeften weet te 
scheppen. Dus meer en harder wer-
ken.

De bekende econoom uit de vorige 
eeuw, John Maynard Keynes, daar-
entegen, voorspelde een vijftienuren 
werkweek in 2030!

Dertien denkers leveren in dit boek 
een bijdrage, elk volgens de eigen in-
gesteldheid, bekommernis en invals-
hoek.

Drie voorbeelden ter illustratie.

Filosofen zoals Johan Braeckman 
en Ignaas Devisch brengen respec-
tievelijk een ‘Ode aan de luiaard’ en 
suggereren ‘Vergeet dat evenwicht’. 
Psychiater Dirk De Wachter gaat op 
zoek naar barsten en rapporteert uit 
zijn praktijk. Welke zijn de uitwegen 

en wat kunnen we van de derde we-
reld leren.

Verder nog bijdragen vanuit een his-
torisch perspectief; de visie vanuit de 
vakbonds- en mutualistische wereld 
en een bijzondere en wervende bij-
drage vanuit de beweging ‘Hart bo-
ven hard’.

Het is inderdaad niet nodig te hopen 
op succes om iets te ondernemen 
… maar de koers van een tanker wij-
zigen vraagt tijd en de vraag blijft of 
men daadwerkelijk die koers wil (en 
kan) wijzigen.

Opnieuw de tijd uitvinden, de tijd her-
ontdekken, voorwaar een uitdaging 
voor de vrijzinnige humanist. Leven 
zonder daarom geleefd te worden.

Elke bijdrage wordt afgesloten met 
respectievelijk een ‘Tijdtip’ voor de 
burgers en voor de politici.

Een interessant boek om te lezen, 
neem er gerust ‘de tijd’ voor.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

De herontdekking van de Tijd:

13 denkers over vandaag en morgen

Michel Vandendriessche 

Lannoo Campus, 2017

176 p.

ISBN 978 94 014 4436
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IGNAAS DEVISCH

Het empathisch teveel: op naar een werkbare onverschilligheid

Toch even schrikken bij de titel van het 
boek. Gaat deze hoogleraar ethiek, fi-
losofie en medische filosofie ons em-
pathisch aanvoelen bekritiseren en 
oproepen tot onverschilligheid? Een 
vrijzinnig humanist zou voor minder.

Verdere lectuur bewijst echter dat 
deze vrees geenszins gefundeerd is; 
het gaat over een empathisch ‘teveel’ 
en een ‘werkbare’ onverschilligheid. 
Genuanceerd dus!

Even herinneren dat men onder em-
pathie verstaat ‘het vermogen zich in 
te leven en mee te voelen met (wat 
men denkt dat de belevingswereld 
van) anderen (is)’.

Maar onze empathie is persoonlijk 
en selectief. Sommige beelden of 
situaties spreken ons (meer dan an-
dere) aan. Hoe dichter bij ons en hoe 
concreter en meer gepersonaliseerd, 
hoe groter de kans dat onze empa-
thie leidt tot actie, o.m. het doneren 
voor het goede doel. Dat betekent dat 
de ontvanger ons sympathiek moet 
overkomen, een objectief tekort of 
leed volstaat niet. En dat is juist pro-
blematisch.

Professor Devisch gaat hier dieper op 
in en stelt vast dat we onmogelijk met 
iedereen en overal empathie kunnen 
voelen.

Binnen een kleine gemeenschap is dit 
makkelijker dan in een ruimer kader, 
laat staan op wereldniveau.

Vandaar dus zijn waarschuwing voor 
een empathisch ‘teveel’ en een op-
roep tot een ‘werkbare’ onverschillig-
heid.

Tegenover een empathische bena-
dering stelt hij het begrip solidariteit. 
Hierbij kan worden gewerkt, uitgaan-
de van een objectieve vaststelling van 
de noden en behoeften zonder dat 
deze aan een persoonlijke selectie 
worden onderworpen.

Solidaire systemen en maatregelen 
zijn in onze maatschappij gebaseerd 
op een eenvoudig basismechanisme: 
de overheid heft belastingen en be-
taalt daarmee de ‘zorg’. Ook wijzelf 
zijn door dit mechanisme verzekerd 
tegen de nadelige financiële gevolgen 
van ziekte, werkloosheid, arbeidson-
gevallen en ouderdom. Ook vindt een 
herverdeling van de inkomens plaats 
van de rijkeren in de samenleving naar 
de minder gefortuneerden. Daarbij ei-
sen dat er een menselijke warmte bij 
te pas komt is voor de auteur een 
brug te ver. Er is dus geen nood aan 
een vermindering van de institutionele 
solidariteit. Ons stelsel van sociale ze-
kerheid speelt een onvervangbare rol.
Door de werkbare onverschilligheid - 
we weten dat de ergste noden gele-
nigd worden - kunnen we ons toespit-
sen op het dagelijkse leven dat zoveel 
energie van ons allen vraagt. En be-
langstelling voor het wereldgebeuren 
koesteren om, in bepaalde omstan-
digheden ons goed hart te laten spre-
ken en dankzij ons empathisch ver-
mogen een helpende hand te reiken. 

De stelling van professor Devisch is 
dus correct. De vrijzinnig humanist 
hoeft zich geen zorgen te maken.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Ignaas Devisch

Het empathisch teveel:

naar een werkbare onverschilligheid

Amsterdam, De bezig bij

2017

175 p.

ISBN 978 90 231 4981 2
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In de kijker

In de kijker

Op een koude middag in januari trok ik naar zee voor een 
babbel met Robert Ackaert. Ik kende Robert niet. Het was 
Marc Van Muylem, de voorzitter van het VHK, die ons met 
elkaar in contact bracht in functie van deze rubriek in De 
Sprokkel. Maar al snel zou ik niet meer zo onwetend zijn, want 
Robert vertelde honderduit over zijn leven en zijn werk. 
In de vorige edities van De Sprokkel kon je ‘In de kijker’ telkens 
terugvinden in de vorm van een interview. Deze keer stelden we geen 
vragen. Robert vertelde van a tot z, hieronder lees je zijn verhaal. 

Robert
Ackaert

“Mijn vader is geboren in het jaar 1906, mijn moeder kwam 
twee jaar later ter wereld. Allebei kort voor het uitbreken 
van WOI. Mijn pa is maar tot zijn tiende naar school kunnen 
gaan, daarna moest hij gaan werken. Eerst als dakwer-
ker bij zijn nonkel, later werd hij zelfstandig handelaar in 
rijwielen. Mijn ma deed ook commerce, ze had een winkel 
met huishoudartikelen, zoals wasmachines en Leuvense 
stoven. In dat nest ben ik geboren op 10 januari 1931. Ze 
hebben mij de naam Robert Joseph Baudouin gegeven. 
Mijn tweede naam, Joseph, erfde ik van mijn grootvader. 
En Baudouin zal een verwijzing zijn naar de prins die een 
paar maanden eerder geboren werd, en die later koning 
zou worden.

Toen ik 3 à 4 jaar was, stuurden ze mij naar de kleuter-
school, bij de nonnen in Sint-Kruis. Je had maar twee 
scholen: een jongensschool en een meisjesschool. Ik her-
inner me nog dat er een staande klok in de klas stond. De 
nonnen vertelde dat elke keer de klok tikte er iemand naar 
de hel ging. Wij, toen nog kleine mannekes, waren daar 
natuurlijk doodsbenauwd van. Zo’n ogen trokken we! 

Maar ik heb ook leuke herinneringen aan de kleuterschool. 
Zo weet ik nog dat de nonnen rond gingen in de klas en 
aan alle kindjes vroegen wat ze later wilden worden. Toen 
ze bij mij kwamen, zeiden ze: ‘Aan jou moeten we dat niet 
vragen hé, Robert, gij wordt voetballer!’. Inderdaad, ik had 
een voorliefde voor de bal. Dat is mij bijgebleven, want ik 
heb later veel gesport en nog.

Na de kleuterschool ging ik naar de jongensschool op Sint-
Kruis. Ik was altijd de eerste van de klas! Ieder jaar werd 
in de parochiezaal de prijsuitreiking georganiseerd voor de 
afgestudeerden van de lagere school. Ik was overtuigd dat 
ik als eerste van de klas de medaille, diploma en boeken 

zou ontvangen. Dat viel tegen… Mijn ouders moeten er-
gens ‘gemanipuleerd’ zijn om mij naar een betere school 
te sturen. Voor mij was dat een teleurstelling. De veran-
dering van school was zwaar. Als twaalfjarige aanpassen 
aan een nieuwe omgeving en nieuwe vrienden zoeken, dat 
was niet evident. We leefden ook onder Duitse bezetting. 
Ik trok mijn plan en bij de Broeders Xaverianen, de frères, 
in Brugge eindigde ik de lagere afdeling met vrucht, hoewel 
het niveau veel hoger lag. Niettemin was ik toch nog altijd 
bij de eerste helft van de klas. 

In de 5de moderne, waar ik nog wekelijks het maximum 
haalde in gedrag, vlijt, etc. kreeg ik een nieuwe klap te ver-
werken. Halfweg het eerste kwartaal (waarschijnlijk onder 
invloed van de geestelijkheid, met wie mijn ouders veel 
contact hadden) zou ik verder studeren aan het College. 
Latijn en Grieks was zogezegd de toekomst. Zagen ze in 
mij misschien en toekomstige pastoor? Inderdaad, zonder 
liegen, ik was een brave en volgzame jongen.

In het College moest ik wel herbeginnen in het 6de latijn 
met een achterstand van twee maanden. Ik kreeg afzon-
derlijk uren latijn terwijl de normale lessen doorliepen. Met 
de hakken over de sloot mocht ik doorgaan naar de 5de, 
waar Grieks erbij kwam.

Studeren aan het College, dat betekende veel naar de mis 
gaan. De leerlingen die in Brugge woonden gingen in de 
schoolkapel. Wie buiten de stad woonde was verplicht in 
zijn parochiekerk de dienst te volgen. De leraren contro-
leerden onze aanwezigheid af en toe, en als je er niet was, 
dan had je prijs natuurlijk. Ik liep toch één keer tegen de 
lamp (lacht). 
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In de kijker

In de kerk moesten we toen nog geknield zitten op oude 
rieten stoelen. We droegen altijd een korte broek. Op het 
einde van de mis stond het riet geprent in de knieën. Dat 
deed geen deugd.

Ik begon moeite te krijgen met de geestelijken. De zon-
dagmorgen was tegenwoordigheid vereist in het College 
om 10u voor de hoogmis. Nadien volgde een uur studie of 
lezing over één of andere heilige. Om 16u was het tijd voor 
de vespers en het lof. Dan nog een uur studie en zo was de 
mooie zondag voorbij (zucht). Door een beenkwetsuur op 
het einde van het voorlaatste jaar hinkte ik sowieso achter-
op en kon ik het laatste examen niet afleggen. Ik was bijna 
twintig en gaf er de brui aan. Het was mij teveel geworden. 

De schoolbanken ruilde ik in voor een carrière bij het leger. 
Ik was een sportieve kerel. Het leger was echt iets voor mij. 
Daar heb ik nooit spijt van gekregen. Op mijn 56ste werd ik 
op pensioen gesteld. 

In 1955 ben ik gehuwd met Liliane, een meisje dat ik hier in 
Koksijde had leren kennen. In die tijd was het normaal dat 
de legeraalmoezenier het huwelijk inzegende, maar eerst 
moest de parochiepriester daarvoor de toelating verlenen. 
Die reageerde afwijzend. De pastoor wou zelf de mis doen 
en de aalmoezenier mocht eventueel het huwelijk inzege-
nen. De pastoor twijfelde eraan of de aalmoezenier zou ko-
men omdat die intussen door het bisdom verplaatst was. 
Maar kijk, op onze trouwdag was hij er toch. Hij zegende 
het huwelijk in, vooraleer de mis begon, wat ongebruikelijk 
was. Nadien verdween hij in het niets. Ik heb die aalmoe-
zenier nooit teruggezien. Er moet iets vreemd aan de hand 
geweest zijn. De parochiegeestelijke wilde daarop geen 
commentaar geven. Dat heb ik altijd eigenaardig gevon-
den. Niettemin bracht het huwelijk ons twee kinderen, een 
zoon en een dochter. De familie zou verder uitbreiden met 
drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. 

Van 1963 tot 1967 verliet ik de basis om in Evere bij het 
Commando van de Luchtmacht een andere taak over te 
nemen. We gingen in Diegem wonen. In het schoolverlof 
kwamen mijn vrouw en kinderen naar Koksijde waar ik ze 
tijdens het weekend vervoegde. 

Steeds meer bouwde ik mijn geloof af. Via Bob Rossel wer-
den mijn vrouw en ik lid van het Vrijzinnig Huis. Af en toe 
woonden wij een activiteit bij, of kwamen we op zondag 
een aperitiefje drinken. Toen mijn vrouw ziek werd, kwa-
men we minder buiten. Er ging veel aandacht naar haar 
verzorging. Helaas is zij, na 59 jaar samenzijn, vier jaar ge-
leden overleden. 

Nu ga ik bijna elke week terug naar het Vrijzinnig Huis. Ik 
drink er iets, neem deel aan een activiteit en geniet om 
onder de mensen te zijn. Zo krijg ik nog meer respect voor 
de mens, aandacht voor iedereens mening zonder in dis-
cussie te gaan. Voor dit laatste ben ik waarschijnlijk nog te 
braaf, zoals ze mij vroeger vertelden. Ik hou me aan de leu-
ze ‘horen, zien en zwijgen’, en verder zonder het in het la-
tijn te zeggen ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. 

Voila, dat is mijn leven in het kort!”

Dankjewel voor je tijd Robert!
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Gedicht

Europa

de noodklok luidt
uw blanke dagen zijn geteld

dit is
hun uur van wraak
op kruisvaarders
witte paters en fanaten
goddelijke vaders

vergelding voor nederlagen
eertijds in de woestijnen

hun troepen
hun piraten
stichten weer chaos op de kusten
als sprinkhanen als bijen
overvallen zij Europa

wij worden weer slaven
van moordenaars en van profeten

sanctus sanctus sanctus 
dominus deus sabaoth
pleni sunt caeli et terra
gloria tua
hosanna in excelsis

zingen de terroristen in Londen en Parijs
benedictus qui venit in nomine dimini

de argeloze eenvoud
de primitieve zielen
weer belaagd
door wapens
door maniakken

kom maar binnen kom maar binnen
nieuwe show nieuwe bluf nieuwe godsdienst

you’re welcome to the European Union

Gedicht uit Kille 
Heuvels

Joris Maurits 
Vanhaelewijn
2018
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met de steun van

Bericht aan
de redactieledenJAARPLANNING - DEADLINES 

Respecteer deze deadlines voor

het toesturen van gegevens:
Editie juli-augustus-september 2018

Dinsdag 22 meiEditie oktober-november-
december 2018

Dinsdag 21 augustus

Vrijzinnig Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Tel. 058 51 90 94
Gsm 0498 56 61 30 
vanmuylem@skynet.be

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30, 8600 Diksmuide
Tel. 051 55 01 60
diksmuide@demens.nu
www.demens.nu

Willemsfonds Koekelare
contactpersoon: André Laveyne
Brugse Heirweg 17
8680 Koekelare
Tel. 051 58 07 41 
andre.laveyne1@telenet.be

Willemsfonds Nieuwpoort
contactpersoon: Maurice 
Bellefroid, Recollettenstraat 41, 
8620 Nieuwpoort I Tel. 058 23 60 56 
Gsm 0475 66 43 42
info@willemsfondsnieuwpoort.be

Willemsfonds 
Veurne-De Panne-Koksijde
contactpersoon: Ivan Winnock
Sasstraat 7, 8630 Veurne 
Tel. 058 31 23 57
ivan.winnock@skynet.be 

Vrienden van het GO! Westhoek
contactpersoon: Annie Decleer
14e Artilleriestraat 7
8600 Diksmuide
Tel. 051 50 15 33
vriendengo.westhoek@gmail.com

HVV/OVM Westhoek
contactpersoon: 
Anneleen Trogh
Sint Elisabethlaan 26
8660 De Panne
0494 85 12 27
anneleentrogh@hotmail.com

HVV/OVM Koekelare-Diksmuide
contactpersoon: 
André Laveyne
Brugse Heirweg 17
8680 Koekelare
Tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

Uitstraling permanente vorming 
Westkust
contactpersoon: 
Marc Mortier
Astridplein 3-401
8670 Koksijde
Gsm 0475 97 21 98
marc-mortier@telenet.be

Panne Instituut

Comité vzw Panne Instituut
contactpersoon:
Eddy Deboyser
Duinhoekstraat 98
8660 De Panne
Tel. 058 41 22 19
Gsm 0473 89 39 14
deboyser.eddy@skynet.be

Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke
contactpersoon: Maurits 
De Picker, Koninklijke Baan 
190A/301, 8670 Koksijde 
Gsm 0477 29 38 37
depicker.maurits@skynet.be


